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Zes Titus Brandsma Liederen 
Muziek: Chris Fictoor 
 
H.Titus Brandsma OCarm  
(Bolsward 1881 – Dachau 1942) 
 
1. In Hem immers leven wij – Titus Brandsma Lied  
Teksten: H.Titus Brandsma OCarm  
Refrein: Gevangenis Scheveningen; 21 januari 1942 
Strofes: Mystiek en pseudo-mystiek (1929); Godsbegrip (1932) 
Compositieopdracht t.g.v. het 50-jarig jubileum bisdom Groningen-Leeuwarden (2006) 
Bezetting: Gemengd Koor SATB en orgel; samenzang 
 
2. God laat zijn wezen in ons schouwen – Titus Brandsma Hymne 
Tekst: Chris Fictoor naar teksten van H.Titus Brandsma OCarm 
Compositieopdracht bisdom Den Bosch en Kerkelijke Instelling St.Gregorius (KISG) 
Bezetting: Gemengd Koor SATB, koperkwintet en orgel; samenzang  
Ook verkrijgbaar voor koorbezettingen SAB, SSA, TTB, SA, TB 
 
3. Een leed kwam telkens op mij aan 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm  
Doorgangskamp Amersfoort (1942) 
Voor Convent Karmel Noord ‘Titus Brandsma’ 
Bezetting: Gemengd Koor SATB en orgel; samenzang 
 
4. O Jezus als ik U aanschouw 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm 
Gevangenis Scheveningen (12-13 februari 1942) 
Voor de jaarlijkse Karmel bedevaart naar Concentratiekamp Dachau 
Bezetting: Gemengd Koor SATB en orgel; samenzang 
 
5. Ja mijn ziel zoekt naar God 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm 
Mystiek in Nederland (1929) 
Voor Convent Karmel Noord ‘Titus Brandsma’ 
Bezetting: Gemengd Koor SATB en orgel; samenzang 
 
6. Gaat onze weg op uw Kruisweg gelijken 
Tekst: Chris Fictoor in de geest van Titus Brandsma 
Compositieopdracht Bonifatiuspark Dokkum en Bisdom Groningen 
Voor de Titus Kruiswegstaties Bonifatiuspark Dokkum en de audiotour aldaar 
Bezetting: Gemengd Koor SATB en orgel; samenzang 
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organisaties. Hij is geassocieerd lid van de kloosterorde van de karmelieten.  
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TITUS BRANDSMA LIEDEREN 
TEKSTEN 
 
1. In Hem immers leven wij – Titus Brandsma Lied 
 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm; muziek: Chris Fictoor  
Tekst refrein: Gevangenis Scheveningen; 21 januari 1942 
Tekst strofes genomen uit: Mystiek en pseudo-mystiek (1929); Godsbegrip (1932) 
Compositieopdracht t.g.v. 50-jarig jubileum Bisdom Groningen-Leeuwarden (2006) 
 
Refrein 
In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, 
God zo nabij en ver, God is er altijd. 
 
Wij moeten Hem niet zoeken op pleinen of in straten, 
maar in het meest innerlijke van ons wezen, 
opdat wij Hem daar zien met ons verstand, 
liefhebben met onze wil, vasthouden met al onze vermogens, 
opdat Hij in ons leeft, steeds meer.  
 
Refrein 
 
Hymne 
Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve.  
 
Hij is de goede herder, de trouwe geleider. 
Hij is onze vader, onze beschermer. 
Hij blies ons de levensadem in, Hij is ons behoud. 
Hij leidt sterren en planeten op hun baan, 
schenkt leven aan planten en dieren. 
Hij draagt de wereld op zijn hand. 
Hij woont in ons en opent het oog van ons verstand. 
 
Hymne voor feestdagen 
Moge dit feest in ons dat blijde besef van met Hem verenigd te zijn versterken.  
 
Refrein 
 
 
  



2. God laat zijn wezen in ons schouwen – Titus Brandsma Hymne 
 
Tekst: Chris Fictoor naar teksten van H.Titus Brandsma OCarm; muziek: Chris Fictoor 
Compositieopdracht Bisdom Den Bosch en Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) 
 
Antifoon 
In Titus gloeide Gods Gelaat, 
zijn vurig spreken om Gods rede 
veranderde haat, oorlogsdaad 
in diep verlangen naar Gods vrede.  
 
Refrein  
God laat zijn wezen in ons schouwen, 
laat ons zijn Rijk van vrede bouwen. 
 
Herauten, boodschappers van vrede, 
hebben door eeuwen heen gestreden,  
zij zijn voor Gods werk opgestaan,  
hun stem mag niet verloren gaan. 
Hun boodschap, wereldwijd geklonken,  
is onvoltooid, nog niet bezonken  
in wie er oog en oor afwendt 
en ongehoord Gods vrede schendt. 
Refrein 
 
Nog zoekt de vrede reisgenoten, 
het beeld van God, in hen besloten,  
straalt als Gelaat dat diep verlicht 
wie niet voor macht en oorlog zwicht.  
Een visioen, vrede bezongen, 
waar zwijgen zelfs wordt afgedwongen,  
blijft hoopvol teken, nieuw verhaal, 
en wordt verstaan in elke taal. 
Refrein 
 
Heilig zijn zij die tijdloos worden,  
met Gods bescherming zich omgorden,   
zelfs als de vijand tegenstaat,     
is God hun toevlucht, toeverlaat. 
God, ga ons voor, wil ons doorleven,   
met hart en ziel uw liefde geven,    
een vonk in ons, een vredesvuur,  
onblusbaar tot ons laatste uur. 
Antifoon en Refrein  
  
 
  



3. Een leed kwam telkens op mij aan 
 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm; Doorgangskamp Amersfoort (1942) 
Muziek: Chris Fictoor 
Voor Convent Karmel Noord ‘Titus Brandsma’ 
 
Een leed kwam telkens op mij aan, 
Onmogelijk om het af te weren, 
Met geen tranen te bezweren, 
‘k Had het anders lang gedaan. 
 
Toen ging het bovenop mij staan, 
Tot ik stil lag zonder weren, 
Duldend wachtend moest ik leren 
En toen pas is het heengegaan. 
 
Dat is nu al een poos gelêen, 
Ik zie het nu van verre nog 
En begrijp niet waarom toch 
Ik toen zo leed met veel geween. 
 
4. O Jezus als ik U aanschouw 
 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm; Gevangenis Scheveningen (12-13 februari 1942) 
Muziek: Chris Fictoor 
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Karmelorde bedevaart naar Concentratiekamp Dachau 
 
O Jezus, als ik U aanschouw, 
Dan leeft weer, dat ik van U hou 
En dat ook uw hart mij bemint 
Nog wel als uw bijzond’ren vriend. 
 
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed 
Och, alle lijden is mij goed, 
Omdat ik daardoor U gelijk 
En dit de weg is naar Uw Rijk 
 
Ik ben gelukkig in mijn leed 
Omdat ik het geen leed meer weet 
Maar 't alleruitverkorenst lot, 
Dat mij vereent met U, o God. 
 
O, laat mij hier maar stil alleen, 
Het kil en koud zijn om mij heen 
En laat geen mensen bij mij toe 
't Alleen zijn word ik hier niet moe. 
 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij 
Ik was U nimmer zoo nabij. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 
  



5. Ja, mijn ziel zoekt naar God 
 
Tekst: H.Titus Brandsma OCarm; uit: mystiek in Nederland (1929) 
Muziek: Chris Fictoor 
Voor Convent Karmel Noord ‘Titus Brandsma’ 
 
Refrein 
Ja, mijn ziel zoekt naar God, 
in Hem vind zij rust. 
 
Zoals de bloem zich in de ongeziene stralen van de zon 
naar deze bron van licht en warmte richt, 
zo richt zich ook het menselijk hart, 
dat zich vrij weet te maken van onedele driften, naar God. 
Refrein 
 
Het menselijk hart richt zich naar God, 
zoekt Hem, luistert of Hij spreekt, 
roept Hem, opdat Hij antwoord geeft, 
de deur opent, opdat Hij zich laat zien. 
Refrein 
 
Ja, de menselijke ziel zoekt naar God, 
in Hem vindt zij rust, 
zij zoekt Hem langs alle wegen, 
zij voelt zijn nabijheid 
en bereidt zich voor op zijn openbaring. 
Refrein 
 
In spanning zit zij neer,  
of de Beminde niet komt, 
of zij zijn tred niet hoort, 
zijn stem niet verneemt. 
Refrein. 
 
6. Gaat onze weg op uw Kruisweg gelijken  
 
Tekst: Chris Fictoor in de geest van H.Titus Brandsma; muziek: Chris Fictoor 
Voor de Titus Kruisweg in het Bonifatiuspark te Dokkum en de audiotour aldaar 
 
Gaat onze weg op uw Kruisweg gelijken, 
als wij onder lijden en rampen bezwijken, 
bemoedigt uw Liefde ons, sterkt onze strijd, 
om leed te doorleven, troost komt met de tijd. 
 
Here, on Your Way, we are more than beholders, 
when pain and disaster are laid on our shoulders, 
Your Love gives encouragement, strengthens our fight, 
to live through our sorrows, time will bring us light. 


